
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 31 december 2023 

   

  Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht    

als een stralende dageraad 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 283:1, 4 en 5   In de veelheid van  geluiden 

 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Stilte 

Bemoediging en Groet 

 



Aanvangswoorden 

 

Gebed om ontferming:  Zingenderwijs 46 

 

Eeuwige, hoor ons aan, / wees met het lot begaan 

van  wie vergeten wordt, keer op keer. 

Wil ons gebed verstaan, / met hen de weg ter gaan. 

Wij bidden U: Ontferm U, Heer/ 

 

Eeuwige, hoor het lied / van menselijk verdriet. 

Daartegen hebben wij geen verweer. 

Vergeet de tranen niet / van wie geen licht meer ziet. 

Wij bidden U: Ontferm U, Heer. 

 

Leefregel: Galaten 4: 32 – 5:2 

 

Lied:  ZW 11:2 

 

Breng ons daar waar mensen wonen, / geef hen bij elkaar een thuis, 

waar ze liefde mogen tonen, /samen delen last en kruis. 

Breng ons daar waar in de stilte, / brood gebroken wordt, gedeeld, 

waar uw Geest door alle kilte, / breekt en zalft en harten heelt. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord:  ZW 173:1 en 3 

 

Wij zoeken stil uw aangezicht, / uw stem verwachten wij. 

Ons hart is op uw woord gericht, / waarmee uw Geest ons pad verlicht 

En onze nacht verdrijft. 

 

Raak met die goede Geest ons aan / en neem ons bij de hand. 

Laat onze ogen opengaan / voor woorden die geschreven staan: 

Uw voetspoor in het zand. 

 

Schriftlezing: Jes. 51:1-6 

 

 



Lied: Psalm 105: 1   Looft God de Heer, en laat ons  blijde 

 

Loof God de Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meld ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt de Heer, 

verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 

Schriftlezing: Rom. 8:31b-39 

 

Lied: 657:2 en 3 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Overdenking 

 

Zingen: Lied 704:1,2 en 3   Dank, dank nu allen God 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 



hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

Stilte 

Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 903:1 en 3   Zou ik niet van harte zingen 

 

Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 



niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

In het duister van de tijden 

ben ik nooit alleen geweest, 

want God gaf mij ten geleide 

op mijn wegen woord en Geest. 

Ja, de Heer doet mij geloven, 

Hij ontstak in mij het licht 

van het innerlijk gezicht, – 

dat zal dood noch duivel doven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen: Lied 415:3   Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Orgelspel 

 

Zending en Zegen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. en mw. Niers G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijven in Clara 

Fayoena Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

 

Op de drempel van oude naar het nieuwe jaar, kan er van alles door ons 

heengaan. Dankbaarheid voor wat er is geweest. Of verdriet voor wat 

moest worden losgelaten. Moeite omdat er nog veel te dragen is. We 

herkennen het allemaal. We hebben naar elkaar omgezien, misschien wel 

eens te weinig en waren we elkaar even vergeten. Desondanks blijven we 

bidden voor elkaar. Ik wens iedereen sterkte in dat wat het leven zwaar 

kan maken. En ook als we de drempel over gaan het nieuwe jaar in, 

blijven we naar elkaar omzien!  

 

Laat ons het samen doen en verder streven, 

om voor elkaar te zorgen. Elk stukje van ons leven 

zij warme liefde, God én mens gegeven. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

 Mevr. C. Schuiling, Zijtak W.Z.  

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag staat de groene zijdeur van de kerk weer voor u open van 

14.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom! Dus loop gewoon even 

binnen. De koffie en thee staan klaar! 

Boeken, boeken en nog eens boeken….. 

 

Bent u ook zo dol op boeken? En heeft u ook zoveel boeken in 

huis staan die u al één keer gelezen hebt?  

Hierna blijven ze meestal nog heel lang ergens staan, zonder 

dat er nog weer naar om wordt gekeken. 

Mogelijk is er nu dan een mooie oplossing gevonden. 

Vanaf 7 januari 2024 start in de grote zaal achter de kerk een boeken -

uitruilbeurs. 



Hier kunt u, wanneer u in de kerk aanwezig bent, een boek meenemen om 

te lezen. Heeft u het boek uit, dan kunt u het gewoon weer terugbrengen 

en een nieuw exemplaar meenemen. 

Natuurlijk moeten we wel eerst een voorraadje leesboeken hebben. 

Heeft u thuis boeken liggen die u wilt missen en beschikbaar wilt stellen 

voor deze uitleenbeurs, dan kunt u deze boeken inleveren voor 1 januari 

2024 na de komende kerkdiensten. Bent u zelf niet in de gelegenheid de 

boeken te brengen, geef ze dan even mee aan een kennis van u. 

 

Ook kunt u de boeken voor 1 januari 2024 inleveren bij: 

Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3 of bij Ginus Oostingh, Tussenpad  22. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 03 januari zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De 

koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen???  Inlichtingen bij: 

Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 05 januari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 07 januari 

Voorganger: Ds. G. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

09.30 uur inloop Nieuwjaars bijeenkomst 
 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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